
Fantastische optredens van onze artiesten! 
Het was smullen geblazen bij het theater van de Van 
Maasdijkschool vorige week. De 
kinderen hadden zichtbaar hun 
uiterste best gedaan om er een 
spetterende en mooie avond 
van te maken. Samen met 
muziekmeester Jasper en de 
leerkrachten hadden ze goed 
geoefend voor de grote avond. 
En bij elk optreden zat de 
theaterzaal bomvol. Overdag 
hadden ze de generale repetitie 
gedaan voor de kinderen en daarna 

’s avonds het echte werk voor de 
ouders en de pake & beppes en aanverwanten. Zoals het hoort waren de 
artiesten prettig gespannen en mocht het traditionele zwaaien vanaf het 
toneel naar het publiek niet ontbreken. Hoe onze wereld ook verandert, 
dit soort dingen veranderen gelukkig nooit! 
Dank aan de leerkrachten en muziekmeester Jasper dat ze zoveel tijd en 
energie hierin hebben gestoken om het tot een succes te maken en dank 
aan onze ouderraad voor de catering! Zo hoort teamwork te zijn!

Geniet van de foto’s!
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Ook dit jaar wordt er weer 
een zomerspelweek 

georganiseerd en wel van  
11 t/m 15 augustus. 

Meer informatie kunnen jullie 
vinden op  

www.zomerspelweek.nl 

Wij willen alles doen om de kinderen zo veilig mogelijk te laten deelnemen aan het verkeer. Vandaar dat 
wij ze een theoretisch verkeersexamen laten afleggen, maar ook een praktisch examen. Groep 7 heeft 
dat op een goede manier gedaan en iedereen is geslaagd. Het belangrijkste is nu dat ze dit 
verkeersgedrag ook daadwerkelijk laten zien in het dagelijkse verkeer. Dit is uiteraard ook een taak van 
de ouders. 


http://www.zomerspelweek.nl


Wat is het mooi en 
uitdagend om te 
werken aan een 
thema wat ook 

met de feestelijke 
ouderavond heeft 

te maken!

De ballonnen 

leefden als het 
ware onder water 

en waren 
enthousiast bezig 

met allerlei 
opdrachten die 

met de 
onderwaterwereld 
hadden te maken!

Dat was een 
interessant 

museumbezoek 
voor groep 8 : de 
tentoonstelling 
“Impact”. Ze 
konden haast 

voelen hoe het was 
om te leven tijdens 

de oorlogsjaren. 
Natuurlijk blijven de 
verhalen belangrijk 
maar zelf ervaren is 

nog 
indrukwekkender. 

Zeker in deze 
ingewikkelde tijd 
niet onbelangrijk. 

Dank aan de rijders!

We hebben het 
vaker gezegd: 
de natuur moet 
je beleven en 
dan leer je het 

meest. De 
vrijwilligers van 
NME hadden 

weer een mooi 
circuit uitgezet 

met allerlei 
vragen en 

opdrachten. 
Superleuk 
natuurlijk! 

Leren terwijl 
het niet op 

leren lijkt :-).

Dank aan de 
hulpouders!



Dankzij een oplettende ouder hebben wij via 
de gemeente tijdelijk een pannakooi op het 
schoolplein. De kinderen zijn werkelijk 
superenthousiast!

En omdat ze het zo leuk vinden gaat de 
ouderraad aan de slag om een permanente 
pannakooi aan te schaffen. Dit wordt de inzet 
voor de aankomende sponsorloop! Wij hopen 
voor onze kinderen dat dit gaat lukken!

Het is al een lange tijd een traditie dat de groepen 5 t/m 8 meedoen aan de landelijke survivalrun in 
De Knipe. Er ligt een parcours om je vingers bij af te likken! Over en door de sloten, klimmen, 
klauteren, rennen en vooral jezelf overwinnen! Een beter gevoel kan een mens niet krijgen en het is 
goed voor het doorzettingsvermogen. Lekker in de natuur met je klasgenoten in actie. Natuurlijk is 
het zo dat als je iets echt niet wilt of kunt er een oplossing wordt bedacht, want veiligheid voor alles. 
De kinderen kwamen terug op school als helden en trochsetters! Dank aan de ouders die 
meededen! Julie zijn voor ons ook bikkels!



Wat hadden de kinderen van groep 7 een geweldig en uitdagend schoolkamp! De bestemming 
was “Natuurlijk Kollumerpomp” en dat was een schot in de roos. Wat een mooie omgeving en 
prachtige locatie. De kinderen konden zelf vlotten maken en uitproberen :-). Lang leve de 
zwemkleding! Ook het kampvuur ontbrak niet wat heel veel sfeer opleverde. De nacht was 
enigszins kort maar boeiend… Voorafgaand werd er een bijzondere modeshow gelopen door de 
kinderen. Het mooie van zo’n kamp is dat je alles met z’n allen doet: eten, opruimen, corvee, 
keukendienst, spelen en een beetje omhangen (altijd leuk!).

Juf Thea en meester Redmer hadden goede hulp van de ouders Ellen en Patricia. Dank daarvoor!

3 gastlessen CIOS-studenten in groep 8 over “gezond gedrag”. 
Wij vinden dat wij een morele verplichting hebben om veel projecten toe te laten voor 
studenten. Zo kreeg groep 8 nu een prachtig aanbod over gezond gedrag. Dan gaat het 
ook over gezond eten en hoe kan je dat zelf maken? Onze leerlingen mochten een 
gezond tussendoortje maken (en opeten!). 

En natuurlijk is bewegen ook gezond! Dus werden er allerlei bewegingsspellen gedaan op 
het schoolplein door de studenten die dat met zichtbaar plezier hebben gedaan!



Wat is er mooier om zelf je eigen attributen te maken voor drama! Groep 5 heeft dat gedaan. Eerst zelf de 
maskers maken en vervolgens met de drama-docent aan de slag om de wondere wereld van het toneel te 
ontdekken! Wat een mooie en creatieve manier van werken!

Uit het archief - door Dirk Jan Muntendam, archivaris van de Van Maasdijkschool.

De Van Maasdijk is een oude school. Al meer dan 100 jaar wordt er op deze locatie lesgegeven. Eerst als de ‘openbare lagere 
school aan de Thialfweg’ en later als Obs van Maasdijkschool. En wat is nou leuker dan zo nu en dan even een blik werpen in hoe 
het er vroeger aan toe ging. Deze keer het schoolvoetbal.

Schoolvoetbal is van alle tijden. In de jaren 1910/1920 was het provinciebreed tussen de ‘hogere scholen’, zoals de Rijks Hogere 
Burgerschool Heerenveen (RHBS) en dat soort scholen in Sneek en Leeuwarden. Maar dat is wel erg ver in het verleden. In de 
jaren dertig werd door de vereniging voor volksvermaken (VVV) het schoolvoetbal meer lokaal gemaakt en niet voor hogere 
scholen maar voor wat toen nog het lager onderwijs heette.

De Van Maasdijkschool doet altijd mee met schoolvoetbal en het is de laatste jaren groter en groter geworden. Verschillende teams 
uit verschillende groepen en meisjesteams. Dat was vroeger natuurlijk anders en toen het was het voetbal alleen weggelegd voor 
de jongens uit de hoogste klassen. Er waren toen ook beduidend minder scholen natuurlijk. Ook qua outfit is het beter geworden. 
Waar we tegenwoordig opwachting maken in mooie schoolshirts was dat vroeger anders. Wat begon van een allegaartje aan 
kleding werd later de voetbalshirts van Heerenveen. En waar andere scholen eenzelfde outfit hadden dan werden met hesjes de 
teams uit elkaar gehouden. In de tijd waar ondergetekende nog opwachting maakte in het schoolteam hadden we een shirt wat een 
ondefinieerbare kleur had die ergens tussen groen en blauw inzat.Onze school heeft aardig wat prijzen in de wacht mogen slepen 
op schooltoernooien, de medailles en bekers zijn te bewonderen in de prijzenkast en op andere kasten in de vleugel.

De volgende  
nieuwsbrief  

verschijnt op  
vrijdag 27 juni 2025.

Hiernaast nog wat foto’s van de 
enkele elftallen door de jaren heen.

Hebben jullie nog meer foto’s van 
schoolvoetbalteams van de Van 
Maasdijkschool? Mail ze naar: 

archiefvanmaasdijkschool@gmail.com


