
Nieuwe kleuterplein feestelijk geopend! 
Het is een lang en kostbaar proces om een schoolplein 
helemaal opnieuw in te richten! Zo ook ons prachtige 
kleuterplein. Er zijn leuke speeltoestellen geplaatst, de 
zandbak is mooi afgeschut met houten palen en voorzien 
van een zonnedoek, er is een verkeerscircuit op de 
bestrating aangebracht, een buitenkeuken is geplaatst 
en het hokje voor de buitenmaterialen is mooi geverfd 
(dank ouders Anna en Johan!) En nog veel meer.

Om de begroting rond te krijgen hebben diverse 
sponsoren ons flink geholpen: Anker Stuy Coatings, 
Delen Private Bank, Rabobank Zuid-Oost Friesland, 

CTNET, FB Oranjewoud, Travysk en SC Heerenveen. Ook zijn er gelden vanuit de 
Ouderraad, de vorige sponsorloop en de gemeente Heerenveen beschikbaar gesteld, 
naast een beschikbaar schoolbudget. Al met al zijn wij (en vooral de kleuters!) iedereen 
ontzettend dankbaar! Samen krijgen we het voor elkaar!

En vanmorgen was het eindelijk dan zover, het kleuterplein 
is feestelijk geopend door een kleuter van de Ballonnen 
(Myrthe) en een kleuter van de Parachutes (Anna). De 
Ouderraad heeft ervoor gezorgd dat iedereen een hapje en 
een drankje kreeg (dank!) waarna het tijd was voor een 
geweldig discofeest op het nieuwe plein. Het bleef nog 
lang en prettig onrustig! En nu kan de Van Maasdijkschool 
weer jaren en jaren vooruit met een geweldige en veilige 
speelplek voor onze kinderen! Jippie!!!
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Wat hebben ze genoten in Sanjes Safari in Feanwâlden! Gezellig met een bomvolle touringcar op 
schoolreisje. Er was superveel te doen en te beleven: autootjes, vliegtuigjes, bootjes, treinrit, veel 
speeltoestellen en allerlei leuke dieren! Het is dat de kleuters op een gegeven moment te moe 
waren anders hadden ze met gemak twee dagen kunnen stukslaan in het park. Gelukkig was er 
genoeg te drinken en te eten (patat en ijs). Enne…de sfeer in de bus was ronduit juichend!

Vandaag was het zover! Na wekenlange voorbereiding van onze fanatieke Ouderraad, gingen de kinderen 
rondjes rennen voor een pannakooi. Daarvoor moesten ze eerst sponsoren vinden voor hun rondjes. Het was 
tot in de puntjes georganiseerd en onder belangstelling van veel (groot)ouders hebben de kinderen gelopen 
alsof hun leven er vanaf hing! Vorig jaar werd er €3300,00 opgehaald en iedereen hoopte op hetzelfde 
bedrag… Maar alles overtrof onze verwachting met een recordopbrengst van €4083,09!!! WOWDEPOW! 
Groep 6, op de hielen gezeten door de Ballonnen, was groepswinnaar met een €788,00. Een fantastische 
prestatie: Gefeliciteerd! Iedere organisator, medewerker, hardloper, sponsor: heel, heel erg bedankt! Top!



Zowat 50 kinderen hebben een topdag gehad met hun schoolreisje in een grote touringcar naar het 
attractie- en pretpark Drouwenerzand. Onder genot van een heerlijk zonnetje was het genieten 
geblazen in allerlei kermisattracties, speeltoestellen, oldtimerbaan en noem maar op. Ze konden hun 
energie meer dan kwijt. Bovendien was het supergezellig. Iedereen had dikke pret en er viel geen 
onvertogen woord. Natuurlijk mochten de lekkere hapjes (patat en frikadellen in overvloed) niet 
ontbreken. Nee, dit willen de kids nog wel eens dunnetjes overdoen!

Dan ben je nog zo jong en dat heb je de mooiste dag ever beleefd! Dat zegt wel iets over het leuke 
schoolreisje naar Duinen Zathe in Appelscha. Wat hebben ze een plezier beleefd met prachtig mooi 
weer. Er was werkelijk van alles te doen: autootjes rijden, springkussens, achtbaan, bootje varen 
speeltoestellen etc. De dag vloog voorbij! Gelukkig waren er de traditionele versnaperingen zoals patat 
en ijs en nog veel meer. Kortom een super geslaagd schoolreisje! 



Vakantierooster 2025-2026

Herfstvakantie:  maandag 20 oktober t/m vrijdag 24 oktober 2025 

Kerstvakantie:   maandag 22 december 2025 t/m vrijdag 2 januari 2026

Voorjaarsvakantie:  maandag 23 februari /m vrijdag 27 februari 2026

Goede vrijdag-Pasen: vrijdag 3 april 2025 t/m maandag 6 april 2026

Meivakantie: maandag 27 april t/m vrijdag 8 mei 2026 (incl. Koningsdag en Bevrijdingsdag)

Hemelvaart: donderdag 14 mei t/m vrijdag 15 mei 2026

Pinkstermaandag: maandag 25 mei 2026 

Zomervakantie: maandag 6 juli 2026 t/m vrijdag 14 augustus 2026

Studiedagen 2025-2026

Maandagmiddag 15 september 2025

Woensdagmiddag 14 januari 2026

Donderdag en vrijdag 5 en 6 februari 2026

Maandagmiddag 9 maart 2026 

Vrijdagmiddag 22 mei 2026 

Maandag en dinsdag 15 en 16 juni 2026.

De Van Maasdĳkschool is een 
opleidingsschool voor de PABO-
studenten van de NHL-Stenden. 
Dat betekent dat de leerkrachten 

zich moeten scholen om deze 
studenten op een goede manier te 

begeleiden. Wĳ vinden het 
waardevol dat wĳ studenten ‘over 
de vloer’ hebben. Het geeft soms 

even een andere dynamiek en 
inzicht en bovendien vinden wĳ het 

belangrĳk dat jonge mensen 
worden opgeleid voor onze 

basisscholen.  
De leerkrachten van de Van 

Maasdĳkschool Akke, Tjitske, 
Annet, Rianne en Femke kunnen 
zich nu gecertificeerde opleiders 

noemen! Toppers! 



Hiernaast zien jullie het 
Certificaat van verdienste van 
Bag2School! 
 
Maar liefst 689 kg aan kleding 
is er binnengekomen voor 
hergebruik en dat leverde de 
Ouderraad €206,70 op! 
 
Dank voor alle kleding!

Natuur, wetenschap en techniek komen samen in het Technolab SWF. Heel veel bedrijven zijn 
hierbij aangesloten om kinderen kennis te laten maken met een boeiende wereld waar ze niet 
altijd kennis mee maken. Of je ooit in deze richting je gaat scholen en werken is niet zeker, maar 
je hebt er in ieder geval wel kennis mee gemaakt. Kortom het was een prachtige ervaring!

Muziekmeester Jasper 
heeft de kinderen kennis 

laten maken met 
drummen! Over het 

algemeen vinden ouders 
dat plezieriger dat dit op 
school gebeurt en niet 

thuis. Heel apart. Hoe dan 
ook, de kinderen vonden 

het geweldig! Zeg nou zelf, 
hoe vaak krijg je de kans 

om alles te geven gezeten 
op een krukje achter het 

drumstel, zoals de kleuters 
hiernaast op de foto’s. Het 
was tot in de directiekamer 

te horen :-)



Alweer de laatste 
keer dit 

schooljaar dat de 
kleuters naar de 

oudjes in 
Mariënbosch 
gingen. Zowel 

voor jong als oud 
is dit een groot 

genoegen.

Volgend 

schooljaar gaat er 
weer een nieuwe 
lichting kleuters 

bezoekjes 
afleggen en leuke 

spelletjes doen 
met de bewoners. 
Wat een mooi en 
bijzonder project. 

Tja, wat moet 
je met die hitte 

in school? 
Nou, de kids 

wisten het wel! 
EHBO bij 

hittestress. 
Blijkbaar een 
nieuwe tak in 

de EHBO-
wereld. Maar 
het het hielp 

wel! Want 
gewapend met 
waterpistolen 

e.d. wist 
iedereen het 
hoofd koel te 

houden. 
Misschien ook 
iets voor grote 

mensen…

Na al die 
toetsen die 
ze moesten 

maken, werd 
het volgens 
de kinderen 

hoog tijd voor 
wat meer 

ontspanning. 
Kortom er 

werden 
allerlei 

gezelschaps-
spelletjes 
gespeeld 
waar geen 

scherm aan 
te pas kwam. 

Heerlijk 
vonden ze 

dit!



De vrijwilligers van NME hebben weer flink uitgepakt voor onze kleuters in het Hepkema Bos! Ze 
vertelden het sprookje van Roodkapje en gingen aan de hand van dit verhaal allerlei spelletjes en 
opdrachten doen. Leuk&leerzaam dus! Dank aan de hulpouders!

Wat is er leuker 
dan lekker 

buiten gymmen 
op het 

prachtige 
Rozenveld! 

Allerlei 
spelletjes doen 

en heerlijk 
bewegen in de 

zon! Bij de 
redactie schiet 
dan gelijk een 
oud liedje van 
The Beatles te 

binnen.



Ze waren al in het 
Rĳksmuseum 
geweest om 
voornamelĳk 

oudere kunst te 
zien, maar nu 

was het 
Heerenveens 

Museum aan de 
beurt om de 

moderne kunst te 
aanschouwen en 

wellicht te 
doorgronden. 
Natuurlĳk met 

hulp van 
deskundige 
begeleiding!

Het nuttige met 
het aangename 
combineren zit 
gebakken in de 

nieuwe 
generatie. En 

daar is niks mis 
mee! Vanwege 

het enorme 
mooie weer 
gingen de 

kinderen van 
groep 8 hun 
werkwoord-

spelling buiten 
doen. Hebben 
ze ook gelijk 

weer wat 
beweging 

gehad!

De kinderen 
van groep 7 
hebben de 
natuur van 

dichtbij 
bekeken en 

bestudeerd! De 
mensen van 
NME hadden 

weer 
uitdagende 
opdrachten 
voor ze in 

Oranjewoud. 
Ze hebben 
weer veel 

geleerd onder 
prachtige 

omstandig-
heden!



De school is een maatschappij 
in notendop. We vieren 

bijvoorbeeld dat we een nieuw 
plein hebben, maar we hebben 

het ook over schrijnende 
verhalen over de Tweede 

Wereldoorlog. Vanmorgen was 
Loes Dijk, geboren na de 

oorlog, op bezoek in groep 8. 
Met open mond, kippenvel en 
tranen in de ogen hebben de 
kinderen geluisterd naar haar 
indrukwekkende verhaal. De 

gevolgen van de oorlog hebben 
altijd een grote rol gespeeld in 

het leven van Loes en haar 
familie. 


Opdat we nooit vergeten…



Uit het archief door Dirk-Jan Muntendam, archivaris Van Maasdijkschool. 

De Van Maasdijk is een oude school. Al meer dan 100 jaar wordt er op deze locatie lesgegeven. Eerst als de 
‘openbare lagere school aan de Thialfweg’ en later als Obs van Maasdijkschool. En wat is nou leuker dan zo 
nu en dan even een blik werpen in hoe het er vroeger aan toe ging. Deze keer: skoalleradio. Leerlingen van 
groep 8 van onze school verzorgden in februari 1984 een programma voor het Friese schoolradio, de Fryske 
skoalleradio, “Flapút”. Te horen op Omrop Fryslân natuurlijk. Een onderwerp van deze editie, hoe kon het ook 
anders, was natuurlijk vliegenier van Maasdijk, de naamgever van de school. Daarnaast ging het ook over 
schaatsen op de buitenbaan van Thialf, waar de school vroeger aan grensde en de schaatsers Hilbert van de 
Duim en Jeen van der Berg. 

Us skoalle hjit de Van Maasdykskoalle, neamt nei Clement van Maasdijk dy’t libbe fan 185-1910. Zo begint de 
transcriptie. Vertaald: onze school heet de Van Maasdijkschool, vernoemd naar Clement van Maasdijk, die 
leefde van 1885-1910. Daarna gaat het verhaal verder in op de vliegfeesten en de heugelijke 30e juli 1910 
toen voor meer dan 5000 mensen Van Maasdijk het luchtruim koos en daarmee een mijlpaal in de 
luchtvaartgeschiedenis bereikte. 

De voorbereiding van deze eerste vlucht werd nagespeeld. Hieronder hoe het begon. 

Budding (de assistent van Van Maasdijk): Mannen, U dient het vliegtuig goed vast te houden tijdens het warm 
draaien. Als Van Maasdijk mij een sein geeft, zal ik op een hoorn blazen en dient U het toestel los te laten. Let 
op, het warm draaien gaat beginnen.       [motor geronk] 

Er werd ook nog een lied gezongen. Tekst van Roel Bergsma en de muziek van meester Cees Hartsema. 

Er zijn nu zo’n 195 leerlingen op onze school en ongeveer 20 
teamleden. Er zijn dus altijd veel jarigen bij ons. Vandaag was 
geen uitzondering. Zo waren Lieke van de Ballonnen en Ensley-
Maé van de Parachutes jarig. Maar ook meester Hans! Zelf 
deed hij al enige tijd geheimzinnig over zijn 
leeftijd en schermde hij met 38. Veel ongeloof 
bij collega’s uiteraard. Juf Thea had Hans ooit 
in haar klas gehad (hier doen wij om diverse 
redenen verder inhoudelijk geen 
mededelingen over) maar het enige wat zij 
herinnerde dat het heel lang geleden was. 
Tja. Juf Femke trok de stoute schoenen aan 
en ging met een aantal kleuters (jarige Lieke, 
Riv, Myrthe en Jasper) naar meester Hans en 
zijn klas. De kleuters hadden een bordje met 
leeftijden op hun shirts. Was het 20? 38? 42? 
50? Of 54? Na diverse 
verjaardagsliedjes kwam 
Myrthe met het juiste 
getal. Toch…?

We lopen zo tegen het einde van 
het schooljaar. Iedereen heeft best 

wel zin in de vakantie maar 
eigenlijk ook weer niet…  

Want zomervakantie betekent ook 
dat er afscheid wordt genomen van 

bijvoorbeeld de leerlingen van 
groep 8.  

Afgaande op de foto hiernaast 
kunnen we concluderen dat de 

vakantie hard nodig is na de 
uitputtingslag op de Van 

Maasdijkschool. Of is het zo dat 
deze mannen aan het dagdromen 

zijn over hun toekomst?

Wat is er weer veel gebeurd op 
onze mooie en bĳzondere school 

zoals jullie allemaal hebben kunnen 
lezen (en zien) in deze nieuwsbrief. 

We doen het graag voor onze 
kinderen en ouders! 

Volgende keer verschĳnt de 
allerlaatste nieuwsbrief van dit 

schooljaar op  
vrĳdag 12 juli 2025.


