
Een fantastische avond voor groep 8 in het 
Posthuis Theater! 

En daar stonden onze filmsterren, prachtig gekleed, op het 
grote podium van het Posthuis Theater om het welverdiende 
applaus in ontvangst te nemen van een bomvolle zaal met 
ouders, grootouders en teamleden.  We vinden het een 
cadeautje dat we in dit mooie theater de première van de  
eindfilm mogen presenteren in een professionele setting. En 
wat was het een mooie film! Prima acteerwerk met een prima 
cameravrouw (dank, Lotte!). En het geluid was perfect.

We zijn ook veel dank verschuldigd aan juf Anne Marij en juf 
Melissa die zoals altijd alles perfect hadden geregeld. Ook 
meester Frits werd in het zonnetje gezet voor zijn unieke 
bijdrage. Na afloop was het gezellig druk in de foyer om eens 

flink na te praten over de film. De filmsterren begaven zichzelf onder het publiek (wat zijn ze 
gewoon gebleven, niks sterallures). Een ding weten we zeker, deze avond gaan we nooit vergeten!
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Ach, wat hebben ze het 
toch leuk! Ze zijn gek op 
boeken en dan komt juf 
Jildau een prachtig mooi 
prentenboek promoten! 

En dan waren er ook 
nog 2 leerlingen van 

groep 4 die voorlazen. 
Hoe leuk is dat? 


Tja, en het lokaal moest 
ook weer helemaal 

schoon. Gelukkig wilde 
iedereen hierbij helpen. 
Opruimen, stofzuigen, 
alles op de goede plek 

en poetsen. Heel 
gezellig als je dat met 

z’n allen doet!

De koning is vertrokken, leve de 
koningin! 

Voorzitter Rob Wemekamp verlaat na ontelbare 
jaren de OR! Hij heeft veel belangrijke zaken 
voor de kinderen en het team gedaan. Rob, 
ontzettend bedankt voor jouw tomeloze inzet! 
Super wat je hebt gedaan voor de Van 
Maasdijkschool!

Jessica Otter neemt het stokje (hamer) over 
van Rob. Jessica heeft nu 1 kind bij ons op 
school bij de Ballonnen, maar over een aantal 
jaren gaat dit aantal zeker groeien…

Jessica zit al een jaar in de OR als lid, maar 
gaat dus nu de voorzittershamer hanteren. Wij 
wensen haar veel plezier in de nieuwe functie 
en hopen op een goede samenwerking! Beiden 
zijn overigens oud-leerlingen van onze school.







Hier 2 kabouters, ook 
wel de belhamels van 

de school genoemd die 
afscheid nemen voor 

een uitzinnige zaal! Wij 
willen meester Hans 

het allerbeste wensen 
op zijn nieuwe school. 

De kinderen en het 
team gaan hem zeker 
missen! Hij heeft heel 

veel voor de Van 
Maasdijkschool 

betekend!

Het kwam ter 
sprake tijdens 
een borrel van de  
OR/commissies/
MR/team dat er 
ooit een 
kampfoto is 
gemaakt die de 
nieuwsbrief niet 
heeft gehaald en 
wat eeuwig 
zonde zou zijn. 
Maar dat is nu bij 
deze rechtgezet!



Uit het archief door Dirk Jan Muntendam, archivaris van de Van Maasdijkschool.

De laatste nieuwsbrief van dit jaar kan niet anders dan in het thema staan van de naderende 
vakantie en de laatste perikelen van het schooljaar met als hoogtepunt: de laatste schooldag.

Laatste schooldag 1967. Groep 8 verzorgt het programma van half 11 tot 12 uur ongeveer. 

’s Middags worden de rapporten meegegeven. Om kwart over twee gaan de kinderen naar 
hun nieuwe klas. Om halfdrie wordt de school gesloten. Onze eigen meester Henk herkent 
dit nog wel van vroeger toen hij als kind op de school zat. Eindfilm van groep 8 was toen 
nog lang niet aan de orde, in deze periode werd er op school er vooral nagedacht over de 
aanschaf van een pick-up (een platenspeler).

In die tijd nog geen pleinfeesten. Die kwamen later op. In de jaren ’90. Tot die tijd zal het 
geweest zijn dat groep 8 de festiviteiten voor zijn rekening nam. Halverwege de jaren ’90 
kwamen de themafestiviteiten in zwang. In 1995 bijvoorbeeld is het thema sprookjesfiguren 
en de laatste schooldagactiviteiten duren van 10:00 tot 13:00 waarna er gezamenlijk op het 
schoolplein wordt gegeten. In die tijd: meestal pannenkoeken. En dan moest er flink 
gebakken worden. Gerekend werd 2 pannenkoeken voor kinderen tot en met groep 3, vanaf 
groep 4 werd er al op 3 per persoon gerekend waardoor er dan al gauw meer dan 500 
pannenkoeken werden gebakken.

Goede voorbereiding was altijd het halve werk. In de goede oude tijd dat er nog geen hippe 
real time communicatiekanaal zoals Parro bestond, werden de ouders geïnformeerd via de 
nieuwsbrief. Was er dan precies in moest staan kunnen we keurig terugvinden in de notulen: 



Even een overpeinzing…


Tja, en voordat je het weet ben je als directeur van de school en als enig redactielid van de 
nieuwsbrief toe aan de laatste loodjes van het schooljaar en daarmee aan het eind van mijn tijd op 
de Van Maasdijkschool…

Veel ouders vroegen mij hoe dat voelde, zo’n laatste week. Mijn antwoord was steevast: “Apart!” 
Aan de ene kant heb ik zin in mijn vrijheid maar er is ook een stemmetje in mijn hoofd dat zegt: 
“Dit ga je wel missen!” En ‘dit’ is het contact met mijn team, de ouders, andere betrokkenen bij 
school en Ambion, maar bovenal het contact met de kinderen! Wat zijn ze aardig voor mij geweest 
de afgelopen vier jaar! Ik heb oprecht van het bijzondere contact genoten!

Ik heb met ontzettend veel plezier mijn werk gedaan als directeur van de Van Maasdijkschool. En 
dat als oud-leerling van deze school. Als je mij destijds had gezegd, jij wordt later hier hoofd van 
de school, dan had ik dat absoluut niet geloofd. Mijn meester en tevens hoofdmeester, Tichelaar, 
waarschijnlijk ook niet:-). Ik kwam hem, toen hij nog leefde, wel eens 
tegen bij Albert Heyn en ik was toen directeur van de 
Compagnonsschool. Wij waren net op Omrop Fryslân geweest en 
dat had hij gezien. En dit vertelde hij met tranen in zijn ogen van 
trots. Geëmotioneerd. Een (hoofd)meester die blij is dat een oud-
leerling in zijn voetsporen treedt en goed is terecht gekomen.

En nu ik wat ouder ben begrijp ik dat steeds meer. Ik kom heel vaak 
oud-leerlingen tegen en dat is ontzettend leuk en soms ook 
ontroerend. En dat zal niet anders zijn met de leerlingen van de Van 
Maasdijkschool.

Ik wil iedereen bedanken voor de prachtige tijd die ik op deze mooie 
en bijzondere school heb meegemaakt. De school staat er prima op 
en de nieuwe ouders weten  de Van Maasdijkschool goed te vinden. Zo starten we met maar liefst 
50 kleuters in het nieuwe schooljaar. Een record!

Ik heb een supermooi afscheid gehad en al die mensen die hieraan hebben meegewerkt wil ik 
ontzettend bedanken. Dank ook voor alle cadeautjes, kaarten en mailtjes! 

Toen alle kinderen mij toezongen in de Vleugel moest ik wel enkele tranen wegpinken. Tranen van 
ontroering.

Tegen de kinderen en collega’s heb ik gezegd “tot ziens”. Dat stond ook op het taartje. En dat 
betekent dat we elkaar gewoon weer terugzien. Ik zou niet anders willen!

Het gaat jullie goed allemaal!


Henk.

Groep 8 neemt emotioneel afscheid van de Van Maasdijkschool! 
Hier staan ze nog even in de nieuwsbrief nu het nog kan! Onze groep 8! Wat hebben wij een 

leuke tijd met ze gehad. De meesten hebben 8 jaar op onze school gezeten en sommigen wat 
korter. We hebben we van ze genoten! Dat kunnen we zonder enige reserve zeggen. Ze staan 
op het afscheidscadeau van de ouders: 3 podium plaatsen voor toekomstige activiteiten. Voor 

ons zouden ze allemaal op de 1e plaats moeten staan. Geen enkele twijfel hierover.

Het afscheid was prachtig en ontroerend! Wij wensen ze heel veel leerplezier op het voortgezet 
onderwijs. En hopen dat ze af en toe nog eventjes terugkomen op het oude vertrouwde nest. 

We gaan ze missen!



Ons  schoolteam  heeft  het  afgelopen  schooljaar  bijzonder  veel  plezier  beleefd  met  jullie  kinderen! 
We hebben een prachtig en leerzaam jaar achter de rug met heel veel leuke, sportieve, culturele en 
uitdagende activiteiten waarbij wij regelmatig een beroep op de 
ouderraad of individuele ouders hebben gedaan. Dank voor alle 
hulp!  We  hebben  het  bijzonder  graag  gedaan  en  kijken  met 
veel genoegen hierop terug! 
Het schoolteam heeft zich doorontwikkeld en kan weer verder 
in het nieuwe schooljaar. 
Lief  en  leed  hebben  we  met  elkaar  gedeeld  en  we  kunnen  nu 
met  een  gerust  hart  de  stekker  er  even  uittrekken  en  tijd 
vrijmaken voor andere dingen die ook belangrijk zijn!

Wij wensen jullie allemaal een hele fijne en zonnige vakantie! Wij zien de kinderen 
graag op school op maandag 25 augustus 2025.


