
Wat een geweldig feest, 100 jaar VMS! 
Als je 100 jaar wordt dan is dat zeer bijzonder. En dat hebben 
wij gemerkt afgelopen maandag! De burgemeester was 
aanwezig, drie kranten deden verslag en de Van 
Maasdijkschool was ook nog eens op de radio! Volgens de 
burgemeester was er geen enkele basisschool die 100 jaar 
heeft bestaan in Heerenveen en dan ook nog eens in het 
oorspronkelijke gebouw. Daar zijn wij best 
wel trots op! En mensen konden een 
livestream volgen, wat ook al bijzonder is. 
Het geluid kwam niet zo goed over, 
vandaar dat de speech is afgedrukt op 
deze nieuwsbrief. En wat hadden wij een 
superleuke dag met onze kinderen! 
Natuurlijk de onthulling van het kunstwerk 

wat ook tevens een nieuw hek is tussen de stoep en het plein. Goed ook voor 
de veiligheid dus. Aanvankelijk zouden we met z’n allen een HAKA doen, maar 
Corona verhinderde dat, een ouderwetse apenkooi met disco vergoedde veel. 
En bovendien is ons toegezegd dat de HAKA alsnog plaats gaat vinden dit 
schooljaar! We hebben een vouwvliegwedstrijd gehouden. Jaichemar uit groep 
5 won deze wedstrijd glansrijk want zijn vouwvliegtuig kwam het verst en 
Giulia uit groep 1 won de prijs van het mooiste vouwvliegtuig. 
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Er waren nog veel meer activiteiten, zoals interessante
geschiedenislessen over onze school en leuke creatieve opdrachten. 
De Ouderraad kwam met overheerlijke patat aanzetten inclusief 2 
lekkere snackjes van firma Ris. En mocht dat al niet genoeg zijn, als 
toetje werd er nog een ijsje geserveerd! En toen kwam het moment 
om de tijdscapsule te begraven. In deze capsule zitten allerlei 

spulletjes van de kinderen en wie weet wordt deze over 
100 jaar opgegraven en dan… Binnenkort wordt dit stukje 
plein afgedekt met een gedenksteen aangeboden door 
Natuursteenbox 22 van Gerard Fransen en 8 mozaïekstenen, gemaakt door alle klassen 
o.l.v meester Gerrit!. Na de vakantie worden deze geplaatst. En als klap op de vuurpijl 
kwam Clément van Maasdijk himself voor de vouwvliegtuigwedstrijd en werd er met 
champagne getoost op het 100-jarig bestaan van de Van Maasdijkschool. Wat ons 
betreft is dit niet het laatste jubileum! Als aandenken kregen alle kinderen van de OR 
een mok aangeboden met daarop het nieuwe 100-jaar-VMS-logo! 
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Hierbij de tekst met enkele annotaties zoals uitgesproken door Henk Soeten voorafgaand aan de onthulling van het 
kunstwerk in het kader van het 100-jarig bestaan van de Van Maasdijkschool op 14 februari 2022. 

Geachte aanwezigen: burgemeester, onze bestuurder Ingrid Janssen, het schoolteam van de Van 
Maasdijkschool en bovenal, waar wij het allemaal voor doen, onze kinderen van de Van 

Maasdijkschool. 
A l l emaa l har te l i j k we lkom op ons 100- ja r ig 
verjaardagsfeest! Applaus! Vandaag is het precies 100 
jaar geleden dat onze school is opgericht. Valentijnsdag 
bestond toen nog niet in Nederland. 
Wij gaan er mooie dag van maken met onze 
schoolbevolking. Corona dreigde hier en daar wat roet in 
het eten te gooien, maar het basisonderwijs staat er om 
bekend te kunnen improviseren dus dat komt allemaal 
goed. 
100 jaar! Als piloot en nazaat van Clément van Maasdijk, 
naamgever van onze school, kan ik alleen maar zeggen 
dat de tijd is omgevlogen. De tijd is werkelijk 
vliegensvlug door de vingers gegleden. 
In 1922 is onze school opgericht. En wat maar heel 
weinig mensen weten, daarom vertel ik het hier, is dat in dat jaar voor het eerst pindakaas is gemaakt. 
Wie is daar niet groot van geworden? De Van Maasdijkschool in ieder geval wel! 
Abe Lenstra was nog maar 1 jaar oud. Hij heeft hier achter de school zijn rondjes op de oude 
Thialfbaan geschaatst op zijn houtsjes. Daar zou je best een café naar kunnen vernoemen. En even 
verderop maakte hij furore als voetballer en werd samen met Cruijff de beroemdste voetballer van 
Nederland. En ik kan zeggen dat we hem gisteren node hebben gemist in het elftal van Heerenveen 
(0-1 verlies NEC - red.). Maar dat terzijde. 
Abe groeide op in de Compagnonsstraat en mocht vanwege de toen geldende schoolgrenzen niet naar 
de Van Maasdijkschool, maar anders was hij hier zeker naar toe gegaan! 
Onze school heeft niet altijd op deze locatie gestaan. Eerst waren wij gehuisvest op de Thialfweg en nu 
alweer zo’n 70 jaar in ons prachtige gebouw. 
100 jaar! Dat betekent veel historie. Op 14 mei houden wij een reünie voor alle oud-leerlingen en oud-
personeelsleden. Inmiddels hebben al meer dan 250 mensen zich hiervoor opgegeven, waaronder 
ikzelf als oud-leerling. 
Wij leiden kinderen op tot echte hoogvliegers. Hoogvliegen in lezen, in taal, in rekenen, in creativiteit, 
in omgaan met elkaar, in het werken met je handen of in technologie. Zo vliegen de kinderen hier met 
drones in en om de school alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Clément zou dat eens 
moeten zien. Zijn ogen zouden uit zijn kassen rollen. Maar goed, iedere leerling komt bij ons aan bod 
en wordt gewaardeerd en gezien, zoals dat hoort bij hoogvliegers. En zo kunnen wij met gemak weer 
100 jaar vooruit! 
Dan komen we nu bij het moment om het kunstwerk te onthullen maar niet voordat ik wat mensen wil 
bedanken voor hun inzet en bijdrages. 

Om te beginnen de Gemeente Heerenveen voor hun 
royale subsidie voor het maken van dit kunstwerk! 
Onze Ouderraad voor hun bijdrage en inzet! 
Walter Schokker, ouder van onze school en hovenier. 
Bedankt voor de beukenhagen en het plaatsen 
daarvan! 
Museum Heerenveen voor het prachtige doek van Van 
Maasdijk! 
De Kinderinnovatieraad van Ambion voor de livestream! 
Ambion, ons schoolbestuur voor hun bijdrage en 
support! 
En natuurlijk het team van de Van Maasdijkschool voor 
hun niet aflatende inzet en met name Anne Marij en 
Ruud. Ze hebben bergen werk verzet. 
En last but not least: Alie Popkema, de kunstenares die 
samen met de kinderen het kunstwerk heeft  gemaakt. 
Zonder hen was dit niet gelukt! Graag een hartelijk    
applaus!  
Dan rest mij nog te zeggen dat de inspiratie voor dit 

kunstwerk vanuit de kinderen is gekomen. Wolken was 
vooral bij de jongste kinderen een terugkerend thema. “Volg je wolk, verander, stel bij, waai verder”. 
Dat idee. 
Dan zou ik nu graag de burgemeester naar voren willen roepen samen met 1 kind van elke groep voor 
de onthulling… 



Gezien de bijzondere gelegenheid af en toe een foto explosie in deze nieuwsbrief…. 

Emma en Senna winnaars 
nieuwsbrief prijsvraag! 

Emma en Senna zijn de winnaars van de 
prijsvraag uit de vorige nieuwsbrief over een 
schaap met een buis op rug (kan de schaap 
doorrollen als hij op de rug ligt). 

Zij hebben beide het boek “Het Vliegwonder” van 
Janny van der Molen gewonnen. Dit gaat over 
Clément van Maasdijk. Helaas was Senna afwezig, 
maar Emma zorgt ervoor dat zij de prijs alsnog 
krijgt. Emma en Senna, van harte gefeliciteerd! 
Houd de nieuwsbrief in de gaten want er zal zeer 
onregelmatig een prijsvraag opduiken! 





De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 11 maart 2022. 
Wij wensen jullie allemaal een fijne voorjaarsvakantie! 

Blijf ook het Ouderportaal volgen voor het allerlaatste nieuws, foto’s en agenda.

Volop hartjes op Van Maasdijkschool…
De versiercommissie (what’s in the name…) 

heeft een speciaal Valentijnshoekje gemaakt 
met een heuse loveseat. Een aantal stelletjes 

heeft daar al aardig gebruik van gemaakt 
en sommigen lieten dit vastleggen door 

een fotograaf. Leuk voor later…

Wellicht een leuk uitje voor de pakes en 
beppes in de voorjaarsvakantie. Gezellig met 

je kleinkind naar een museum spannende 
dingen over vroeger ontdekken. En de 

kinderen gaan gratis mee!

KlasseTaal in de groepen 6 t/m 8! 
Als je naar debatten kijkt in de Tweede Kamer dan 
weet je af en toe niet van je hoort qua taalgebruik. 
Volwassen mensen die de meest bizarre woorden 
gebruiken die niet bij fatsoenlijk taalgebruik horen. 
Mocht het zo zijn dat één van onze kinderen later in 
de Tweede Kamer gaat komen, en waarom ook niet, 
dan is de kans vrij groot dat het taalgebruik de 
goede kant op gaat. Want deze week hadden wij 
een gastdocent die onze leerlingen van alles heeft 
uitgelegd wat woorden allemaal kunnen doen bij 
een ander. Aan de hand van allerlei voorbeelden, 
spel let jes en ste l l ingen werden k inderen 
meegenomen hoe dat in zijn werk gaat en hoe het 
beter kan. Hopelijk hebben ze wijze lessen geleerd 
en brengen die in de dagelijkse praktijk!

Hartelijk dank aan onze 
sponsoren van het 100-jarig feest: 
-Natuursteenbox 22 van Gerard 
Fransen. 
-Firma Henny Ris voor de snacks! 
-Acteur Tom Dekker.  
-Robert Bouman voor de 
“uitgestelde” HAKA. 


