
Nieuw schoolmeubilair op Van Maasdijkschool! 
In de herfstvakantie kwamen maar liefst 3 vrachtwagens 
met nieuw schoolmeubilair voor onze school! En daar 
waren wij ook wel aan toe! Een basisschool schrijft in 
Nederland 20 jaar af op het oude meubilair voordat er 
nieuwe kan worden gekocht. Voordeel is dan wel dat het 
er ook gelijk erg nieuw uitziet! Bovendien voldoet het dan 
ook aan de nieuwste ergonomische inzichten. Voor de 
kinderen hartstikke leuk, maar ook voor de leerkrachten! 
Al onze leslokalen hebben nieuwe tafels, stoelen, kasten 
en een bureau gekregen. Dit is de eerste fase van het 
upgraden van onze school. Zo worden de lokalen 

volgend jaar (waarschijnlijk in de voorjaarsvakantie) 
geverfd. Ook wordt de Vleugel, hal en de lange gang opgeknapt. We hebben nu al zin in 
het resultaat! Ook het kleine plein wordt vernieuwd, zie verder op in deze nieuwsbrief. 
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Whizzkids van start op school! 
Onder leiding van juf Wendy en meester 
Redmer zijn onze Whizzkids van start gegaan! 
Net als voorgaande jaren zijn 4 kinderen 
gekozen: Sebastian (groep 5), Gijs  (groep 6), 
Emma (groep 7) en Jort (groep 8). Sinds enkele 
jaren hebben wij Whizzkids op school en zij 
hebben een mooie en bijzondere functie. Zij 
gaan andere leerlingen helpen bij allerlei zaken 
rond ICT, robotica, programmeren etc. Ook 
doen zij zelf diverse interessante opdrachten. 
Een ding is zeker, ze hebben er bijzonder veel 
zin in hun nieuwe baan. En om dit luister bij te 
zetten werd de eerste bijeenkomst een 
feestelijke met gebak en (kinder)champagne!

Er is meer nieuws hierover in deze nieuwsbrief.


Grote plannen voor het ‘kleine schoolplein’! 
Het huidige ‘kleine schoolplein’ waar voornamelijk de kleuters 
hun domein hebben is nodig aan vernieuwing toe. Er is een 
pleincommissie ingesteld die zich hard maakt om dit plein te 
transformeren naar een groen en duurzaam schoolplein! Het 
vernieuwde schoolplein zal niet alleen dienen als een speelplek 
voor de leerlingen, maar ook als een educatieve en 
milieuvriendelijke omgeving die de leerlingen en de lokale 
gemeenschap ten goede komt. Met behulp van aangevraagde 
subsidies en de inkomsten uit o.a. de sponsorloop van vorig 
jaar moet het vernieuwde schoolplein in 2024 gerealiseerd 
worden. Ook hier zij wij zeer benieuwd naar het resultaat!

Groepen 3 t/m 5 zijn 1 met 
de natuur! 

Het bos in de herfst is erg mooi. 
Vooral de bomen zien er met al die 
kleuren schitterend uit. Twee juffen 
van natuureducatie Naturij leerden 
de kinderen hoe een boom 
ontstaat, wat een boom nodig 
heeft en dat bomen soms moeilijk 
kunnen overleven terwijl ze zo 
belangrijk voor ons zijn omdat ze 
stikstof omzetten in zuurstof. Ook 
deden ze een opdracht waarbij 
‘bijen’ nectar van bloem naar 
bloem moesten brengen. Het was 
een bijzondere biologieles!


Van de Ouderraad: Bag2school 
Hierbĳ willen we alle ouders en kinderen bedanken voor de vele zakken met 

kleding, Er is maar liefst 608 kilo ingezameld wat de Ouderraad een mooi 
bedrag van €182,40 heeft opgeleverd. Met dit geld kunnen we weer leuke 
activiteiten voor de kinderen organiseren. HARTELĲK DANK! De kleding 
krĳgt een tweede leven in West- en Oost-Europa, Afrika en Azië. 80% van 
de kleding wordt als kleding hergebruikt en de andere 20% gaat naar de 

recyclingindustrie voor de productie van bedden, sokken, dekens en 
schoonmaaktextiel. We willen deze actie graag twee keer per jaar gaan 

inzetten. De volgende keer zal omstreeks de meivakantie zĳn. Het zou fijn 
zĳn als iedereen alvast weer kleding/textiel apart legt hiervoor. 

Met vriendelĳke groet, de Ouderraad VMS.

Agenda… 
Alle activiteiten, 
feestelĳkheden 

etc. kunnen jullie 
vinden op Parro. 
De agenda wordt 

regelmatig 
bĳgewerkt!



Schoolfruit en Schoolmelk op onze school! 
Vanaf deze week krijgen wij voor alle kinderen 3 porties 
schoolfruit per week. Dit duurt t/m 19 april. Dit wordt 
georganiseerd vanuit de EU. 

Ook hebben wij inmiddels Schoolmelk op school. De 
kinderen (die dat willen) kunnen een aantal glazen melk 
nuttigen. Dit duurt t/m eind juni.

Dit alles om kinderen bewust te maken van gezonde 
voeding en eetpatronen.

Breuken of…pannenkoeken? 
De kinderen van groep 6 hadden een 
‘lekkere’ rekenles! Meester Hans had 
besloten dat ze van alles over breuken 
gingen leren: teller, noemer, breukstreep 
en de uitspraak van een breuk. En dat 
allemaal in 1 les! Het wonderlĳke was 
dat iedere leerling dit al heel snel 
begreep, want de breuken werden live 
inz ichte lĳk gemaakt door echte 
pannenkoeken! Met poedersuiker nog 
wel! Wellicht kwamen de kinderen wat 
bleek om het gezicht thuis, maar dat 
had meer met de poedersuiker te 
maken dan met de ingewikkelde lesstof. 
Het schĳnt dat meester Hans ook flink 
heeft gesmuld van de pannenkoeken… 

Toneelvoorstelling voor onze kleuters over een ‘Sleutelkoningin” 
Juf Wendy van de Parachutes is niet alleen juf, ze is ook actrice! Samen met haar studie-collega’s 
hadden ze een toneelstuk voor de kleuters gemaakt. De Sleutelkoningin (juf Wendy) raakte de sleutels 
kwĳt waardoor de dieren niet in het juiste hok konden. Met behulp van liedjes kwam gelukkig alles goed 
en waren dieren zeer opgelucht. De kinderen vonden het prachtig en het ovationele applaus was niet 
meer dan terecht. We kunnen stellen na dit stuk dat we meer liedjes in ons leven nodig hebben!



Schoolschaatsen groep 7! 
De kinderen van groep 7 krĳgen 
maar liefst 4 schaatslessen in 
november op het wereldberoemde 
ĳs van (Olympisch?) Thialf. Helaas 
is er amper natuurĳs meer, dus 
het leren van schaatsen moet 
overdekt gebeuren. Toch is het 
belangrĳk dat kinderen leren 
schaatsen. Het liefst met vallen en 
opstaan want dat is nu eenmaal 
de beste methode. Want stel je 
voor dat er ooit weer een 11-
stedentocht kan worden verreden, 
dan moet je toch aan de bak?!? 
L a t e n w e h o p e n d a t d e z e 
kinderen dit nog gaan meemaken!

Circus  
Van Maasdijkschool! 
De kinderen krijgen uitdagende 
en bijzondere gymlessen! Deze 
keer kwam acrobatiek aan bod. 
W a t k a n j e d aar v e e l 
beweegvormen van bedenken. In 
een groep op elkaar staan, 
( k i n d ) pir a m i d e s m a k e n , 
evenwichtsoefeningen en op 
elkaar staan met losse handen! 
Of het leuk was? Superleuk!



Poetsles groep 3 & 7! 
Wie wil er nu geen goed 
gebit? Dat betekent wel dat 
je goed moet poetsen, 
flossen en stoken! In het 
k a d e r v a n d e F r i e s e 
tandenpoetsweek kwamen 2 
MBO-studenten aan onze 
kinderen vertellen hoe je 
goed moet poetsen. Het is 
even een klusje maar met 
groot resultaat. En wat te 
doen met het snoepgoed van 
St. Maarten? In 1 keer opeten 
is het beste. Dat hebben ze 
waarschijnl i jk zeer goed 
onthouden…

St. Maarten op de Van Maasdijkschool

Peuters van de Kinderwoud Bijenkorf op bezoek 
bij onze school met hun lampionnen!


En daar waren ze al! De peuters van de Bijenkorf vol 
verwondering op de Van Maasdijkschool. Vrolijk liedjes 
zingend over Sint Maarten voor onze kinderen, zeg 

maar hun toekomstige klasgenootjes. Ze keken zich de 
ogen uit want wat waren er veel kinderen en wat was 

het gezellig op de Van Maasdijkschool!

Kleuters vieren St. Maarten in 
Mariënbosch en in de klassen!

De kinderen van groep 1 gingen 
langs elke groep (en meester 
Henk) om liedjes over Sint 
Maarten te zingen met hun 

prachtige zelfgemaakte 
lampionnen! Voor iedereen 

hartstikke leuk! De kinderen van 
groep 2 gingen zelfs naar 

Mariënbosch om hetzelfde te 
doen. Dit was nu weer een echt 

feest voor jong en oud!




De volgende 

Weer veel schoonmakers op school! 
Onze school is weer helemaal schoon doordat 
ongeveer 25 ouders gewapend met diverse 
schoonmaakmiddelen e.d. de handen uit de 
mouwen hebben gestoken. Helaas is het zo in 
Nederland dat er weinig budget is om een 
basisschool echt goed schoon te maken en 
doen veel leerkrachten naast hun normale 
schoolwerk ook schoonmaakwerkzaamheden 
om de kinderen enigszins in een fris lokaal te 
ontvangen. Maar goed, nu dankzij deze 
fantastische ouders (a big thank you!) kunnen 
we weer even (schoon) vooruit!

Nationaal 
Schoolontbijt 

op VMS! 
Het was weer 

smullen geblazen 
op onze school 

tijdens het 
Nationaal 

Schoolontbijt! Dit 
doen we natuurlijk 
niet alleen omdat 
het lekker is (niks 

mis mee) en 
gezellig (ook niks 
mis mee) maar 
ook om goede 

voeding en ontbijt 
te promoten bij 
kids en ouders. 




Ukele spelen op de 
Van Maasdijkschool! 
Het belang van muziek 
kunnen we maar niet 
genoeg benadrukken! 
Het is goed voor de 
ontwikkeling van de 

hersenen en creativiteit. 
En het is natuurlijk 

ontzetten leuk om te 
doen! Meester Jasper 
heeft onze kinderen de 
beginselen geleerd van 

het bespelen van de 
ukelele. Het leverde 

gelijk al mooie resultaten 
op voor de kinderen van 

onze school!

Trotse Whizzkids beëdigd door Ambion! 
Sebastian (groep 5), Gijs (groep 6), Emma (groep 7) en 
Jort (groep 8) waren al op onze school bezig als 
Whizzkid, maar nu ook op bovenschools Ambion-
niveau. Dit gebeurde t i jdens een feestel i jke 
bijeenkomst in de Rinkelbom in Heerenveen met alle 22  
scholen in aanwezigheid van ouders, bestuurders, 
leerkrachten en directeuren. Ongetwijfeld gaan we veel 
meer van de Whizzkids horen dit schooljaar! Great!

Basketballers actief voor de eer 
van de Van Maasdijkschool! 

Voor het eerst deed onze school mee met 
het basketbaltoernooi en dit smaakte 
absoluut naar meer! Deze sport is bĳ veel 
kinderen (nog) onbekend maar dat is 
onterecht. Het is een sport met veel 
beweging, dynamiek en balgevoel. Wĳ 
hadden 3 teams in actie en bedanken de 
coaches (ouders) dat dit dan ook 
daadwerkelĳk  kon plaatsvinden. Alle 3 
teams eindigde op de 2e plaats. Zeer 
verdienstelĳk dus. Maar nog belangrĳker 
was de kennismaking met deze sport!

Meester Henk  
40 jaar meester… 

Ja, en dan moet je 
natuurlĳk trakteren! 

Meester Henk vond het 
prachtig om langs de 

klassen te gaan en iets 
te vertellen over het 
“meester zĳn”. Het 

waren 40 fantastische 
jaren en het gebak was 

volgens de kinderen 
(en team) heerlĳk! 

In deze donkere tijden is enige verlichting op zijn plaats. 
Onze school is nu schitterend zichtbaar dankzij de LED-
verlichting op de gevel! Een lang gekoesterde wens…
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 22 december!


